‘We willen te vaak de sUperheIden—

versie van onszelf zijn’

Bart Hollanders trakteert
zijn publiek met De
idealist op een rockconcert
dat ook een intieme
theatermonoloog is.

Goed nieuws voor wie fan is van de
tedere escort Randy uit Callboys, de
staalharde crimineel Luca uit Dealer
of het minzame volksjurylid Simon
uit het tweede seizoen van De twaalf.
Bart Hollanders, die deze personages
vertolkte, duikt de theaters in. Hij doet
dat als Dirk, een brillenmaker met een
dubieuze missie: hij wil dood. Hoe?
Door de impact van een kassei die op
zijn hoofd valt...
Dit is jouw solodebuut.
Bart Hollanders: En ik weet nog steeds
niet of dat een goed idee is. Misschien
wordt het een strontstuk... (lacht) Bo
Spaenc, die lang het muziektheater-
gezelschap Kolonie MT leidde, vroeg
me of ik een solo wilde spelen. Ik dacht
meteen: ‘Nooit!’ Tot Bo zei dat ik de
tekst niet zelf moest schrijven. Toen
dacht ik bij mezelf: ‘Je bent net veer-
tig, het wordt tijd dat je dingen doet
die jou wat uitdagen, Bart’ Dus hier

sta ik. Met drie muzikanten naast me.
Met Janne Desmet als topcoach in de
zaal. En met een steen in mijn handen.
Van wie komt dat idee?

Hollanders: Van Pedro Elias. Vanuit
dat beeld schreef hij de tekst. De tekst
wortelt in onze gesprekken over mijn
dromen, angsten, en heftige omwente-
lingen in mijn leven. Maar Dirk is geen
kopie van Bart! Ik ben een perfectio-

‘De tekst wortelt

in gesprekken

over mijn dromen,
angsten, en heftige
omwentelingen

in mijn leven.

nist, Dirk is een grote idealist. Soms
is hij erg kwetsbaar. Vaak wil hij de
superheldenversie van zichzelf zijn.
Net als zovelen vandaag. Daardoor
maakt hij veel kapot. Ook zichzelf.

Jon Bon Jovi redde onlangs een vrouw
die zich in Nashville van een brug

wilde storten. Zijn de muzikanten
Dirks redders?
Hollanders: Ze zijn Dirks ziel. Soms
voelt hij zich rock-‘n-roll, soms
down. Bo componeerde de muziek,
geinspireerd door mijn favoriete bands.
Radiohead is er daar een van. Er zijn
dagen dat ik met de koptelefoon drie
Radiohead-platen na elkaar beluister.
Dat is huilen. Maar nadien voel ik me
zalig licht en gelouterd. [k hoop dat het
publiek zich ook zo voelt na De idea-
list. Voor alle duidelijkheid: het wordt
ontroerend én zeer grappig!
In februari 2025 serveer je nog meer
humor, met Waarover ik fantaseer als
ik over de liefde fantaseer bij TG Stan.
Hollanders: Dat wordt een stuk over
vier acteurs die een romcom maken
en nadenken over wat romantiek
voor hen betekent. Als Dirk in de
zaal zou zitten, zou hij direct op het
podium springen en roepen: ‘Komaan,
mannekes, dit kan groter!’ ®
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